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Woord van de Voorzitter          -           Mot du Président

Goed begonnen is half gewonnen. 
Het openingstreffen in Gent was dan ook een 
“Voltreffer“ met maar liefst 43 caravans, prachtig 
weertje, ruime plaatsen en een onvoorwaardelijke 
inzet van Peter en Steven die als gids, ons de mooi-
ste plekjes van zijn stad liet bewonderen.

We mogen gerust zeggen en dit zonder overdrijven, 
dat we de hoofdvogel hebben afgeschoten op de 
ECCR in Oteppe. Menige clubs zullen in de komende 
jaren een tandje moeten bijzetten. Ik gun het dan 
ook van harte dat ze er in slagen of zelfs nog beter 
doen.

Het zijn niet enkel de bestuursleden die voor de or-
ganisatie zorgden maar vooral onze eigen BOCC ers 
die werkelijk alles gegeven hebben voor het welsla-
gen van dit internationaal gebeuren.
Naar Europese normen zijn wij een klein clubje 
maar we spelen wel in eerste klasse.

Een welgemeende proficiat aan alle medewerkers 
en stille vennoten achter de schermem.

JULLIE VERDIENEN EEN DIKKE PLUIM

Ondertussen is Ronse achter de rug en maken we 
ons klaar voor Zonhoven en Stekene.

Ook de “tussendoortjes“ van Dudzele en Izegem 
niet uit het oog verliezen.

We moeten ook verder kijken dan onze neus lang is. 
Wij willen dan ook op het eind van 2009 klaar zijn 
met onze agenda voor volgend jaar. Indien je u ge-
roepen voelt als mentor te functioneren in 2010, laat 
het maar weten. Wel zorgen voor voldoende plaat-
sen aan een voor ons aanvaarbare prijs. Ook de 
vriendelijkheid en medewerking van de uitbaters 
worden ten zeerste gewaardeerd. Wees gerust het 
vraagt wel wat moeite maar de BOCC is bereid te 
helpen waar het nodig is.

Wanneer ik de inzet zie van onze leden, is dit een 
garantie voor de toekomst. Zelf ben ik dit jaar 70 
geworden en zelfs de oudste niet van het bestuur. 
Graag had ik een soort reserve van kandidaat op-
volgers aangelegd. Een dikke Mercedes met chauf-
feur zit er niet bij. Bent U kandidaat en een daad-
werkelijke meerwaarde voor onze geliefde club, 
geef me een seintje. Het blijft onder ons.

Groetjes, Bob

Bien commencé,  c’est partie gagnée.  
La première randonnée à Gand était un succès 
formidable : 43 caravanes, il faisait beau, grandes 
places et un enthousiasme sans réserve de Peter et 
Steven. 
Ils ont montré les plus belles places de leur ville.

Nous pouvons dire, sans exagérer, que nous avons 
joué un rôle de premier plan à l’ ECCR à Oteppe. 
Beaucoup de clubs devront faire des efforts sup-
plémentaires, les années prochaines.  Je leur sou-
haite bien du plaisir, je me réjouis pour eux de cette 
ambiance.  

Ce ne sont pas seulement les personnes de la direc-
tion qui organisent. Ce sont nos propres membres 
du BOCC qui ont fait un travail énorme pour cette 
organisation internationale.
Selon les normes Européennes, nous sommes un 
petit club, mais nous jouons en première classe. 

Mes félicitations sincères  à tous les collaborateurs 
et à tous les ‘associés silencieux’ derrière les cou-
lisses.

VOUS MERITEZ TOUS UN COMPLEMENT.

Entre-temps, la randonnée à Ronse est déjà passée. 
Nous nous préparons déjà  à des randonnées de 
Zonhoven et Stekene. 

Nous pensons aussi aux ‘entre-temps’ à Dudzele et 
Izegem.

Nous devons aussi penser à l’avenir. A la fin de 
2009, nous devons être prêt avec l’agenda de l’an-
née prochaine. Si vous voulez fonctionner comme 
‘collaborateur’, dites-le nous.  Nous nous occupons 
des places à un prix raisonnable. Nous tenons les 
exploitants  en haute estime  pour leur gentillesse  
et leur collaboration.  Soyez tranquille, le BOCC 
vous aidera. On doit s’entraider les uns les autres.

Quand je vois l’enthousiasme de nos membres, c’est 
une garantie pour l’avenir. Moi, j’ai 70 ans, et même 
pas le plus vieux  de la direction. Je veux installer 
une sorte de réserve des ‘candidats- successeurs’. 
Pas de Mercedes avec chauffeur, mais votre candi-
dature est un supplément pour notre club. Faites un 
signe à moi, ça reste entre nous.

Salutations, Bob

BOCC - Den Trekker - juli 2009  -  3

zijn te zien op het internet Adres
http://nl.fotoalbum.eu/Kahazet/

Foto’s van Clubfotograaf Karl Zijlstra

het was even schrikken
Naar aanleiding van een opvallend gewichtsverlies begin maart is een afspraak gemaakt met de huisarts.
In de slokdarm is een kwaadaardige tumor waargenomen met inmiddels 5 uitzaaiingen. Vervolg onderzoeken hebben 
meerdere uitzaaiingen uitgesloten! Dit heeft een gelukkig gevolg, dat alles operatief verwijderd kan worden.
Wij willen via deze weg iedereen bedanken voor de toegestuurde kaarten en mailberichten,die wij tot op heden 
hebben mogen ontvangen. ! Wij stellen deze steun zéér op prijs.
Met de vriendelijke groeten, Freerk en Annie Steenhuis. Achterdiep z.z.10, 9611 BR SAPPEMEER - fsteenhuis@home.nl



Agenda   -   2009

datum club aard treffen plaats

26 juni - 4 juli OCC  [NL] Fiets Vierdaagse Wolvega Gem. Sportveld, Steense

4 - 11 juli OCC  [NL] Weekend Midweek Sonnevanck, Spier (NL)

11 -14 juli RCCF  Vallée de la Vilaine  en Bretagne (F)

11 -18 juli OCC  [NL] Weekend Midweek Zonnehuis, Exmorra (NL)

30 juli - 2 aug COCev  [D] COCev-Sommertreffen Spritzer Stein, Grunberg (D)

14- 17 aug BOCC [B] ZOMERTREFFEN Holsteenbron, ZONHOVEN (B)

14- 21 aug OCC  [NL] Weekend Midweek Het Kuierpadtien, Wezeperbrug (NL)

21 - 23 aug RCCF Estivale en dans le pays  de Loire + Assemblée Générale (F)

11 -18 sep OCC  [NL] 750 jaar Amersfoort ?

18 - 20 sep BOCC [B] NAJAARSTREFFEN Camping Vlasaard, STEKENE (B)

18 - 20 sep RCCF  fin de saison dans le Nord Boulogne-sur-Mer et Etaples (62) (F)

2 - 4 okt COCev  [D] COCev-Herbsttreffen Ritzenbuttel, Nortorf/Holstein (D)

16 - 23 okt OCC  [NL] Herfstvakantie België Camping Relaxi, Forrieres/Ambly (B)
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boetiek artikelen

Bovenstaande Artikelen zijn te koop in de Boetiek van Clubartikelen

Yvette De Coninck heeft bij de treffens diverse spullen bij,
maar als je zeker wilt zijn dat een bepaalde maat er is,

dan graag vooraf bestellen, met:
telefoon:  +32 477 70 72 12

e-mail:  boetiek@bocc.be

T-shirt € 8
,=

T-shirt kind  € 7,=

Polo € 15,=

Sweater € 20,=

Fleece € 25,=

Sticker klein € 1,50 Sticker groot € 10,=
Vaantje € 10,=
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informatie bij telefoon e-mail   /   url

Tinus en Kitty Zwarts +31 6 29 19 90 59 oldtimercaravanclub.nl

Tinus en Kitty Zwarts +31 6 29 19 90 59 oldtimercaravanclub.nl

Hervé Houal

Fam. Kienjet +31 515 57 73 50 oldtimercaravanclub.nl

Doris und Horst Becker +49 6 4 45 54 81 gruenberg.de

Chris Mermans +32 16 44 41 50 holsteenbron.be

Fam. Kommer +31 591 37 22 44 oldtimercaravanclub.nl

Yves Boulesteix, Chris Mirleau

R. van Zomeren +31 334 72 62 68 oldtimercaravanclub.nl

Chris Mermans +32 16 44 41 50 camping-vlasaard.be

 Laurent Richardin

Angela / Jurgen Branczyk +49 160 98 00 87 80 gasthof-ritzebuettel.de

Fam. van Zomeren en Leeflang +31 703 54 54 45 oldtimercaravanclub.nl

humor postkaarten

humor postkaarten: Frank De Cuyper
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verbroedering van 2 maal   B O C C
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najaarstreffen Stekene

Verbroedering met de 2   • B O C C • clubs

Belgische Oldtimer Caravan Club
Belgische Oude Citroën Club

Van vrijdag 18 tot zondag 20 september 2009  te 9190  Stekene
Kampeerverblijf “ NV Camping Vlasaard “    Heirweg 143

Organisator  :  Robert en Jeannine Verrydt
0497 40 82 88 of 0497 40 82 86

Hoe bereiken we de camping?
Via de Expressweg  A11 -  E34  van Antwerpen naar Zelzate.
Komende van Antwerpen nemen we afrit 11 = Stekene, verder de wegwijzers naar Stekene blijven volgen , 
door het centrum van Stekene rijden richting Moerbeke, juist voorbij EASYFIT en ALVO 
is links de ingang van de camping.

Komende van Zelzate, aan verkeerslichten rechts richting Moerbeke, dan links via Dorpvaart 
richting Stekene, dan rechts richting Stekene en aan T naar L = Stekene = Hospicestraat, 
deze blijven volgen tot voor ALVO en EASYFIT, en rechts is ingang camping.

Aankomst : vrijdag vanaf 14h
Vertrek : zondag voor 18h

Prijs : € 15  per caravan / per nacht

Wie vroeger komt of langer blijft kan aan dezelfde voorwaarden, maar moet dit op voorhand aan ons opgeven.  
Zoniet betaal je de gangbare prijs en deze is meer per nacht.

• Op de camping hebben wij een terrein alleen voor ons gereserveerd, met electriciteit inbegrepen.
• Maar de wagens mogen niet bij de caravan blijven staan, wel op de daarvoor voorziene plaatsen.
• Als het weer nog goed is , is er zwemgelegenheid, ook een speeltuin en petanque-banen. 
• Juist buiten de camping is een Alvo-supermarkt en een fitness-center.
• Wie wil douchen of gebruik maken van het zwembad, kan aan de receptie een blauw sleuteltje halen 
 en betaalt € 5 en geeft zijn lidkaart van BOCC in pand. Op het einde van het weekend lever je dit   
sleuteltje terug in aan de receptie en wat niet opgebruikt is, betalen zij je terug.
• BOCC zorgt voor enkele vuilzakken, 
 want zij zijn apart te betalen, en niet iedereen heeft zo’n grote zak nodig.

PROGRAMMA
Vrijdag aankomst en installeren.

Zaterdag in de voormiddag is er markt in Stekene.
 mogelijk bezoek aan een paardenmelkerij.
 mogelijkheid om te petanquen

Zondag komen de Citroën-Oldtimers rond 9 à 10h verzamelen in de cafetaria achteraan
 wij verwelkomen deze mensen met koffie of thee en 2 koffiekoeken.
 wij verwachten ook rond 9 à 10h jullie caravannisten en verwelkomen jullie met 
 koffie of thee en 2 koffiekoeken ( indien ingeschreven voor het eten)
 degenen die niet deelnemen aan de maaltijden zijn ook welkom
 om 10h brengen de Citroënnisten een bezoekje aan de oude caravans
 daarna organiseren wij een rondrit langs landelijke wegen met een stop voor 
 een terrasje of een wandelingetje, het is de bedoeling dat jullie ook meerijden,
 of mee met een oldtimer of met je eigen wagen.
 na de rondrit worden we met zijn allen ( ook de thuisblijvers) verwacht in de 
 cafetaria  voor een drink aangeboden door de beide clubs aan alle aanwezigen.
 gevolgd door het gezamenlijk etentje met de 2 clubs van 15 tot 17h
 MAAR !!!!  voor deelname aan deze etentjes betaal je 16 Euro per persoon, 
 Inbegrepen : ontbijt ( koffie of thee + 2 koffiekoeken) en ribbetjes à volonté met 
 groentjes en aardappelen in de schil , drank voor eigen rekening en als dessertje nog  
 een tas koffie of thee met een stukje taart.
 en heel belangrijk !!!!  op voorhand inschrijven en betalen aub
 om 18h moeten wij het terrein verlaten hebben.

verder op blz. 8
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najaarstreffen Stekene

Gegevens die we nodig hebben bij inschrijving om alles vlot te laten verlopen :
Te sturen naar Chris Mermans of via “ evenementen@bocc.be

-  Lidnummer BOCC  :
-  Nummerplaat auto :
-  Naam + Voornaam :
-  volledig adres :
-  aantal personen : aantal kinderen onder de 12 jaar : 
-  aantal overnachtingen :
-  dag en uur van aankomst :
-  dag en uur van vertrek  : 
- wie wil een douche-sleutel aan 5 Euro :
-  wie doet mee met het gezamenlijk etentje, aantal volwassenen, aantal kinderen tot 12j.

INSCHRIJVEN tot vrijdag 11 september 2009, 
niet betalen aan de receptie, wij komen langs bij aankomst om te ontvangen voor de  camping.

ZEER BELANGRIJK :
Gelieve voor het eten (= ontbijt + ribbetjes à vollonté + dessertje) 
op voorhand te betalen op rekening van de BOCC - Citroën-club 415-1134641-47 
met vermelding :
“ Verbroedering” ……….. pers x € 16 = € …… betalen voor 11 september 2009

Geen betaling binnen voor 11 september 2009 is spijtig genoeg geen eten, 
wij moeten op voorhand alle aantallen doorgeven en ook betalen en als er leden inschrijven, 
niet betalen en niet komen en wij reserveren er toch eten voor, dan moet de club dit bijbetalen 
en dat willen we toch zeker niet.

Beste mensen, het is een hele organisatie om voor 2 clubs met andere interesses, deze samen te brengen 
en voor iedereen het zo aangenaam mogelijk te maken. 
Stel ons niet teleur, dus kom met zoveel mogelijk deelnemers en doe aan alle activiteiten zoveel mogelijk mee 
en zeker aan het ontbijt en etentje met beide clubs. Voor € 16 per persoon moet je de hele zondag voor geen 
eten zorgen, zelfs niet voor het ontbijt en ook geen afwas doen.

Wij moeten ook alle aantallen en de gevraagde gegevens van deelname op voorhand doorgeven, 
zowel camping als het eten. Op voorhand inschrijven en ons alle gevraagde info tijdig bezorgen die we nodig 
hebben is dus zeer belangrijk om alles vlot te laten verlopen.

Met vriendelijke BOCC-groeten,  Robert en Jeannine 
Tel.  0497 40 82 88    of    0497  40 82 86 E:  Robert.verrydt@telenet.be

humor postkaarten: Frank De Cuyper

mailto:Robert.verrydt@telenet.be
mailto:Robert.verrydt@telenet.be
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tussendoortje  “De Knuffel” 

Beste kampeervrienden,

Ik mocht de vergadering bijwonen, over de organisatie van de tijdelijke kamping, De Knuffel.
Eerlijk gezegd, die mensen menen het goed om met ons samen, enkele fijne dagen te beleven.
Een en ander werd ook gevraagd aan mij, bvb. of we kunnen helpen voor bepaalde activiteiten 
en of ik ook de deelnemers wil vertellen wat er moet gebeuren.

1. inschrijven voor 1 augustus.
2. vermelden of men meedoet aan de maaltijden en met hoeveel, natuurlijk is men daarin vrij
3. wie er ergens wat tombolaprijsjes heeft of prijsjes voor de verschillende volksspelen, 
 dat is van harte welkom.
4. de avond van de BBQ, graag enkele bereidwillige helpers voor de afwas, 
 zodat de koks en hun helpers ook kunnen eten en bij de groep te kunnen zitten.

Er is een Opendeurdag gepland en dit de zondag van 10 uur, 
waarbij wij speciaal in de kijker komen te staan, mogelijks is wrv de regionale tv er ook.
Tijdens de opendeur, gratis aperitief vanwege de organisatie en dit voor onze bezoekers.
Er worden ook strooibriefjes gemaakt voor de omgeving hier en daarop zijn we als blikvanger geplaatst,
want men vroeg mij om ons logo te mogen gebruiken.
Beste BOCC leden, ik hoop dat het voor ons gereserveerd pleintje vol staat, 
het zal echt de moeite zijn, er is plaats voor een twintigtal caravans, met auto ernaast.

Ondertussen groetjes, Yvette

                  

.

INFO EN INSCHRIJVEN BIJ 

Hedwig Blomme 051/ 306.415             Gravenstraat 26       

Willy Ghesquiere 051 / 318.964       Nachtegaalstraat 45

Marc Christiaens 051 / 316.621     W. Elsschotstraat 15

Kris Mylle             051 / 301.972   G. Walsschapstraat 14

Jan Werbrouck        051 / 314.421              Kouterweg 45 

Ook niet-kampeerders kunnen aan de activiteiten deelnemen

VRIJDAG 21  16h00  Opening camping en installatie
AUGUSTUS 17h00  Inschrijven weekendaktiviteiten
 19h00  Openingsdrink met de buren
  Spaghetti à volonté (te betalen)
  20h00 Bingoavond met gezellig samenzijn (gratis)
  Bar is doorlopend open

ZATERDAG 22 8h00    Ontbijt
AUGUSTUS 10h00  Bezoek drukkerijmuseum (gratis)
 11h00  Soepemakers
 12h30  Belegde broodjes (te bestellen)  Met soep (gratis)
 14h00  Gidswandeling door Izegem (gratis)
             Huifkartocht( te betalen) met stops
 16h00  Vlaamse kermis voor groot en klein (gratis)
 19h00  Aperitiefmoment
 20h30  Big bbq op zijn kwb-eets (vooraf  inschrijven)
 22h00  Muzikale animatie(gratis)

ZONDAG 23 8h00   Ontbijt
AUGUSTUS 10h30  Tornooi caravanslingeren (gratis)
             Tornooi broekhangen (gratis)
 Te gast bij de  Belgian Old Timer Caravan Club op de camping
 11h30   Aperitief met grootse prijsdeling
             (Vlaamse kermis/caravanslingeren/broekhangen)
 12h30   Koude pla met frietjes( vooraf  inschrijven)
 14h00  Het harde ooh tis voorbij opruimmoment (gratis)

PRIJZEN
Camping+aktiviteiten  !   Tent 6 euro - Caravan 8euro - Mobilhome 10euro                                
Spaghetti met drankje  !   5 euro / 3 euro (kind)
Huifkartocht                 !   12 euro
Big bbq  met drankje      !   15euro / 7euro (kind)
koude pla                       !   5euro/ 3euro (kind)
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verslag Openingstreffen in GENT

Met de Paasdagen kamperen, maar daar gaat het een en ander aan 
vooraf, het gereed maken van de caravan, dus wassen, de goede wie-
len er onder en de remmen controleren alsook de verlichting. 
Een dag eerder vertrokken om er lekker tussenuit te zijn, aangeko-
men op de camping goed ontvangen bij de receptie en daarna een 
plaats gezocht. Ook Peter was er al, verder hebben wij de dag op de 
camping doorgebracht. 

Op vrijdag met de bus naar Gent, daar de stad met zijn bijzondere 
gebouwen bekeken en bezocht, 
ondertussen zijn er meerdere caravans aangekomen, dus de mensen 
na een lange winter begroet. 

Er is nog een leuk voorval geweest, 
Roger kwam aan met zijn caravan en 
na zich gemeld te hebben ging hij op 
zoek naar een geschikte plaats, die 
gevonden te hebben komt hij terug en 
stapt in zijn auto, maar wat blijkt, eni-
ge grapjassen hebben zijn caravan 
afgehaakt en deze achter in de pad 
weggezet. 

Roger zich van niets bewust stapt in 
de auto en rijd naar zijn plaats en 
kwam daar pas achter de verdwijning 
van zijn caravan dus U begrijpt de 
hilariteit was ten top. 

Het volgende gebeuren was in en in triest, het mooie witte hondje van de familie Baetens was ernstig ziek, zij 
zijn naar de kliniek gegaan en het hondje is daar geopereerd, maar het mocht niet baten en is overleden. Dus 
U begrijpt zij hebben het gehele paasweekend niet meegemaakt.

Wel weer vernoemens waardig, 
het aantal caravans op een jaarvergadering was zeer goed bezocht met 43 caravans. Er was een zeer bijzon-
der exemplaar bij n.l een Amerikaantje en zijn naam is SLUMBER, een twee persoons wagentje en aan de 
achterklep de kookplaat die electrisch uitge-
schoven werd, goed gerestaureerd en in de lak 
met mooie glijdende spatborden. 
De auto ervoor een PONTIAC 6400cc en die was 
goed voor een slaapplaats voor de meiden.

Zaterdagmiddag zijn we met twintig personen 
gaan varen op de LEIE en Gent vanaf het water 
bekeken, dat was beslist de moeite waard. Za-
terdag heb ik de kascontrole gedaan, maar zo-
als andere jaren was er weer geen speld tussen 
te krijgen, wij mogen blij zijn met mensen die dit 
zo goed verzorgen en dat geheel belangenloos, 
dat is ook bestemt voor de andere bestuursle-
den.

De jaarvergadering in de open lucht met wat 
mededelingen  en weer geen contributie verho-
ging, hoe zij dat klaarspelen is toch een raadsel, 
daarna een apperatief waar iedereen bij aanwe-
zig was.. 
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verslag Openingstreffen in GENT

Vrijdag is er door Radio 2 een reportage ge-
maakt en deze is op tweede Paasdag ‘s mor-
gens tussen half acht en half negen uitgezon-
den, veel mensen hebben geluisterd, maar 
menigeen lag nog op een oor. 

Op eerste paasdag ‘s morgens in iedere 
voortent een klein presentje van de paas-
haas. Hoe durven deze mensen zich zo vroeg 
uit bed te begeven terwijl het de avond er 
voor zo bijzonder gezellig was, 
er werd gebarbequet, een borrel gedronken, 
gepraat over alles en nog wat, iedereen was 
met iedereen, geen kliekvorming.

1e paasdag weer met Steven naar Gent en 
met de bus een gezellige boel met ontzettend 
mooi weer, dit keer met de benenwagen door 
de stad en met een zeer goede gids, wat weet 

deze man veel van zijn stad, hij heeft ons pijn-
lijke voeten bezorgd maar de mooiste plekje 
wist hij te vinden, maar ook nog te vertellen. 

Op een gegeven moment ging hij naar het 
Druppelkot, een cafeetje waar je je kont niet 
kon keren, dus de groep viel met medeweten 
van Steven uit elkaar, enige mensen gingen 
naar een cafe naast de vleeshal en andere 
naar een terras op de Hooimarkt waar een 
drankje zeer welkom was. 

Met tien mensen naar de bus gegaan en van-
daaruit naar de camping. 
Zo een kleine duit in het zakje gedaan met 
mijn ervaringen en tot ziens.

Gegroet : Den Guust

Uit de Media
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Het Vlaamse Gewest verleent in haar decreet houdende bepalingen tot begeleiding 
van de begroting 2008, vrijstelling van de verkeersbelasting voor de aanhangwagens  
waarvan de maximaal toegelaten massa 750 kg niet overschrijdt 
en die uitsluitend getrokken worden door een personenauto, een auto voor dubbel gebruik, 
een minibus, een ziekenauto, een motorfiets, een lichte vrachtauto, een kampeerauto, 
een autobus of een autocar. 

Deze vrijstelling geldt enkel voor belastingschuldigen die in het Vlaamse Gewest wonen en geen 
rechtspersonen zijn. De vrijstelling geldt dus niet voor belastingschuldigen die in het Waalse of het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen.

Kampeeraanhangwagens 
en aanhangwagens die speciaal ontworpen zijn voor het vervoer van één boot 
blijven onderworpen aan de forfaitaire verkeersbelasting. 

Voor deze aanhangwagens is bijgevolg ook nog steeds een fiscaal kenteken nodig.

http://www.belgium.be/nl/nieuws/2008/news_verkeersbelasting_kleine_aanhangwagens.jsp

Een kampeeraanhangwagen is elke aanhangwagen die gebouwd of omgebouwd is voor het verblijf 
van personen en waarvan de binneninrichting blijvend aan het koetswerk bevestigd is. 

Worden aanzien als kampeeraanhangwagens: 
caravans (ook vouwcaravans) en camping-cars 
of met andere woorden aanhangwagens met een uitklapbare of uitvouwbare tent. 

Worden niet aanzien als kampeeraanhangwagens,:
aanhangwagens voor het vervoer van bagage, 
zelfs al zijn ze bestemd voor het vervoer van kampeermateriaal.

Het fiscaal kenteken op een kampeeraanhangwagen volstaat. 
Hij mag door gelijk welke auto worden getrokken.
De belastingplichtige dient een spontane aangifte te doen in het 
Ontvangkantoor Directe Belastingen van zijn woonplaats.

De belastingplichtige is de persoon die het voertuig bestendig gebruikt of exploiteert, doordat hij 
er de eigendom of het persoonlijk bezit van heeft, of er door huur of een andere overeenkomst 
bestendig of gewoonlijk over beschikt. 

Doorgaans is de gebruiker of exploitant van een voertuig ook de eigenaar ervan.

Concreet
In Vlaanderen moet er verkeersbelasting betaald worden op caravans en camping-cars met 
een MTM< 750kg
De verkeersbelasting bedraagt op 1 juli 2008:  € 28,86 +€ 2,89 (opdeciemen) =€ 31,75 

Zelf heb ik op het  ontvangkantoor verkregen om maar eenmaal verkeersbelasting 
te betalen voor meerdere caravans.
Op het fiscaal kenteken staat de vermelding  “Kampeeraanhangwagen diverse”

Aan Peeter Henning secretaris van de BFOV stelde ik de vraag of oldtimercaravans in de toekomst 
ooit zullen vrijgesteld worden. Hierop antwoordde hij:
”We nemen dit item mee in onze besprekingen”

Dus: wie geen boete wil, best maar de verkeersbelasting betalen.

Ci Servaye

http://www.belgium.be/nl/nieuws/2008/news_verkeersbelasting_kleine_aanhangwagens.jsp
http://www.belgium.be/nl/nieuws/2008/news_verkeersbelasting_kleine_aanhangwagens.jsp


BOCC - Den Trekker - juli 2009  -  13

Uit de Media



verslag ECCR te OTEPPE

14 -  BOCC - Den Trekker - juli 2009

tekening: Luc Visser 21-5-2009



verslag ECCR te OTEPPE

BOCC - Den Trekker - juli 2009  -  15

ECCR op camping                       L’Hirondelle    Oteppe
In de Belgische Ardennen

Waar zal ik beginnen,och laat mij eerst de organisatie even voorstellen Geen namen:
De man met de pijp en zwarte hoed had slapeloze nachten, hoe moet ik dat gaan organiseren, gesteund door het vrouwtje 
met de glinsterende ogen en de mooie glimlach, is het allemaal toch goed gekomen. Ook hun dochter en haar man hebben 
zich uit de naad gewerkt en alles is geruisloos verlopen.

Ook de chef kok,  de broer van, heeft hen veel werk uit handen genomen.
Maar wij mogen ook niet vergeten wat onze eigen leden gedaan hebben,
zowel de vrouwen als de mannen hebben van hun taak serieus en goed werk gemaakt.

Iedereen is naar zijn plaats gebracht, gehol-
pen en wegwijs gemaakt.
Iedereen is naar binnenkomst aangesloten, 
dus alle nationaliteiten stonden zoveel moge-
lijk door elkaar heen. Kijk dat noemt men 
verbroedering !

Het weer speelde een grote rol, iedere dag 
zonnig er waren veel verbrande ruggetjes, 
vele uitstapjes zijn gemaakt naar de plaatsen 
in de omgeving.

De opening van het evenement is grandioos 
verlopen, ook de kasteelheer heeft zijn zegje 
gedaan in verschillende talen. De orgelman 
uit Poperingen heeft onder de geweldige re-
ceptie die ons is aangeboden zijn deuntjes 
gedraaid.

De binnenplaats van het kasteel was 
goed gevuld met zonnig geklede oldti-
mer vrienden. Ook gasten die een dansje gemaakt hebben en steeds maar loopt die 
man met hoed en pijp rond en kijkt,
natuurlijk wel met een praatje her en der, maar hield het goed in de hand.

Ook was er een groepje Belgen bij die meestal een thema hebben en ditmaal was 
het Kerstmis, groot en klein liep met een 
kerstman muts, ook was gezorgd voor een 
aangeklede kerstboom, overal kerstversie-
ring op hun veldje en zelfs de muziek ont-
brak niet. 

Er waren groepjes bij die jeu de boule ge-
speeld hebben.  De rommelmarkt op zater-
dag  was een succes en heeft bij menigeen 
nog wat opgebracht.
De zaterdagavond de apotheose van het 
evenement, alle deelnemers in totaal: drie 
honderd en veertig personen, allemaal aan 
tafeltjes van vier, zes of acht personen, nie-
mand hoefde te lopen, alles werd netjes aan 
tafel opgediend. De  DAMES van de BOCC 
brachten de maaltijd rond, als eerste een 
witte boterham met vlees en groente, daar-
na het hoofdgerecht: halve kip met aardap-
pel croqetten, salade en als laatste appel-
taart. De drankjes moest men zelf betalen 
maar ja een kniesoor die daar op let.

Ook nog vermeldenswaardig is dat er honderd acht en vijftig caravans waren, op een zeer grote camping met zijn vele 
voorzieningen. En tot slot de voorzitters van de verenigingen die hun bewondering lieten blijken, alleen jammer dat niet 
alle aanwezig waren, een telefoontje of mailtje was toch gewaardeerd.

Nu nog even de nationaliteiten  vermelden van hun aanwezigheid :
DUITSLAND • ENGELAND • FRANKRIJK • NEDERLAND • ZWEDEN • ZWITSERLAND • BELGIË

Medewerkers,   B E D A N K T   

Gegroet: Den Guust
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foto’s   ECCR 2009   OTEPPE
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foto’s   ECCR 2009   OTEPPE
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WAWA CARAVAN-TREFFEN TE JEZUS-EIK - 1 - 2 - 3  MEI 2009

Henk Jan Smit stuurt het adres van hun foto's van het WaWa weekend in Jezus Eik.
www.desmitten.nl/JezusEik/index.htm

Pips Luppens, voorzitter van de Dorpsraad van Jezus-Eik,
maakt ons attent op de volgende aandacht voor het WA-WA treffen.

op 4 mei 2009 op: NIEUWSBLAD.be
www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=BLWFL_20090502_001

en
op 5 mei 2009 op: NIEUWSBLAD.be

www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=BLWFL_20090504_001&PostCode=3090#

Op Oldtimerweb zijn ook foto’s te vinden:    
www.oldtimerweb.be/fotos-oldtimer-evenement/wawa-caravan-treffen-te-jezus-eik_1015.aspx?ppage=

Francis Hendrickx stuurt een stukje uit de krant: 
Alleen is het geen 50-tal, maar voor ons ook al zeer grote aantal van 23 Wa-WA-kes die zich lieten zien!

http://www.desmitten.nl/JezusEik/index.htm
http://www.desmitten.nl/JezusEik/index.htm
http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=BLWFL_20090502_001
http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=BLWFL_20090502_001
http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=BLWFL_20090504_001&PostCode=3090
http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=BLWFL_20090504_001&PostCode=3090
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Anecdotes et Bivouacs en Caravane

AUXERRE

Auxerre ist einer unseren geliebtesten Orte.
Die Leute tun so als ob Sie noch wüssten wer wir sind !

Auxerre est une de nos étapes préférées. Nous y passons plusieurs fois par an.

Le quai de la République est le lieu de rendez-vous des motorhomes. Nous nous glissons 
parmi eux. L’Yonne coule paisiblement sous nos fenêtres. La rive d’en face est  réservée au yacht-
club. Les bateaux de plaisance vont et viennent nonchalamment. Les canards barbotent et se réga-
lent du pain lancé par les promeneurs. Quelques chiens se jettent à l’eau pour rapporter à leur maître 
un bout de bois.

L’office du Tourisme est à deux pas. Nous passons saluer les employées et leur dire tout le 
bien que nous pensons de l’accueil de leur ville. (On a le droit de se plaindre, mais aussi le devoir 
de dire qu’on est  satisfait !) Nous faisons provision de renseignements touristiques et culturels sur 
Auxerre et le département. Grâce à la brochure « Un été dans l’Yonne » (disponible aussi sur Inter-
net), nous faisons le planning de notre séjour.

Avec un peu de chance, nous arrivons le jour où une visite guidée à thème est organisée en 
fin d’après-midi. En une heure de promenade, on découvre un aspect différent de la ville, de son 
patrimoine et de son histoire. Il arrive parfois que nous soyons seuls avec le guide. C’est un régal ! 
et on a tendance à s’attarder ! Mais il faut faire vite si ce jour-là aussi, nous voulons assister à un 
concert ou à un son et lumière programmé à 20 heures 30 à la cathédrale ou dans une autre église. 
Et il faut encore souper et monter jusque là.

Alors, on passe à la pizzeria toute proche, où nous avons nos petites habitudes. Là, ils se 
souviennent de nous (ou font semblant…) quand je leur demande de couper les pizzas en six mor-
ceaux, à la manière de l’ancien patron, un vieil Italien, ou quand je raconte pour la x-ième fois l’his-
toire de la blonde qui commande une pizza. Je la coupe en quatre ou en six morceaux ? demande le 
pizzaïolo. En quatre seulement, répond la blonde, je n’ai pas assez faim pour six !

La nuit est calme. Pas de sirènes d’ambulances, très peu de miaulements de motos en surré-
gime. Au petit déjeuner, le pain tout frais nous offre sa saveur locale. Il n’y a plus qu’à relever les 
béquilles et s’arrêter au point d’eau à la sortie du parking pour refaire le plein.

Au revoir Auxerre. A bientôt !
Philippe et Thomas BLAVIER

Oldtimer Caravan foto's:
www.caravan-museum.de

www.lnqs.com/oldtimercaravans

caravanier.skyrock.com

caravanexpo.skyrock.com

annonce



BOCC - Den Trekker - juli 2009  -  27

Postkaarten uit de goede tijd

Hallo mede- oldtimer- caravanners,

Verleden keer waren we aan zee en nu trekken we naar de Ardennen.
Merkelijk minder volk op deze campings, maar ja dat komt de rust ten goede.

Reageren kan steeds via:   hendrickx.francis@euphonynet.be          Ci Servaye

Kaart nr. 10 - Han Remouchamps "A l'air pur" vermoedelijk begin jaren 60

“POSTKAARTEN uit de goede tijd” staan ook op de BOCC website
en kunnen daar groter en sommige in kleur, getoond worden.

Kaart nr. 9 - Butchenbach "Camping et lac" vermoedelijk begin jaren 70

Geen enkele caravan op 
deze kaart is mij bekend.

Het naamplaatje op de 
caravan links onder kan 
ik niet lezen. 

Het lijk me wel een 
motards onvriendelijke 
camping zo te zien aan 
het verkeersbord.

Het moet heerlijk 
geweest zijn om 
met je carvan 
door dit poortje 
te rijden 
en zo in het 

"Paradis 
des Campeurs" 
terecht te komen.

Ik weet echter niet
of dit "Paradis" 
betrekking heeft 
op de camping of 
op het biermerk. 

Maar ja dat is een 
kwestie van 
smaak.

mailto:hendrickx.francis@euphonynet.be
mailto:hendrickx.francis@euphonynet.be
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advertentie

Camping
Pont de

Berguème

Berguème 9, 
B-6970

TENNEVILLE

+32 84 45 54 43
W: pontbergueme.be

BOCC’ers 10% korting

Camping
Gerstekot

Vinkenlaan 30
B-9250

WAASMUNSTER

+32 3 77 23 424
W: gerstekot.be

BOCC’ers 10% korting

Camping
Kasteel-Domein
L’Hirondelle

Château
B-4210

OTEPPE

+32 85 71 11 31
W: lhirondelle.be

BOCC’ers 10% korting

Hofstraat 8, TORHOUT
+32 50 21 12 51

buraltorhout@skynet.be
www.bural.be

Fotokopie • Pdf
Plastificeren
Uurwerken
Batterijen

Kopie sleutels
Graveerwerk

Stempels - Fax
Printer inkt

Kantoor
Weerstations

Folder
Veerle Willemyns

PowrMovers
Belgium

Get the Powr
Frankrijklaan 15 D
8550 - ZWEVEGEM
+32 484 15 84 74

info@powrmovers.be
www.powrmovers.be

ONDERDELEN   t/m  GERESTAUREERDE CARAVANS  
O.O.R   van de Nederlandse  OCC

Oldtimer Caravan Club
OOR  =   Onderdelen - Onderhoud - Restauratie

Beheerder:    Wytse de Boer
OOR Schuur: Hoofdweg  170  WAGENBORGEN - NL

T:  00 31 596 57 14 06  -  W:
www.oldtimercaravanclub.nl  -  E:  oor@oldtimercaravanclub.nl
de OCC heeft ook een TE KOOP rubriek op hun website waar jezelf een ADV kunt plaatsen

BANK en VERZEKERING

Wij hebben het voor u

Torhoutsesteenweg 201
8210 ZEDELGEM

T:    +32 50 25 07 10
F:    +32 50 25 07 11
E:  zedelgem@kbc.be
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advertentie

ONDERSTEL:    RIBA TRAILERS - Robianostraat  76 - 78 - B-2150  BORSBEEK
T:  00 32 3.321 70 04 - W:  www.riba.be - E:  info@riba.be

RUBBERS en DICHTINGEN:   Leon Smet - Frans Beirenslaan  305 - B-2150 BORSBEEK
T:  00 32 3 232 75 01 - W:  www.leonsmet.be  - E:  info@leonsmet

RUBBERS, STRIPS:      Geo Van den Berghe - Industrieweg  54 - B-8800 ROESELAERE
T:  00 32 51 24 24 88 - W:   www.geo-vandenberghe.be - E:  vanden.berghe@pi.be

RUBBERSHOP:   Technirub VIZO - Morseweg 11 - Industr. ter. 3899 BP ZEEWOLDE  NL
T: +31 36 523 62 66 - F: +31 36 523 62 60 - W:  www.technirub.nl

ONDERDELEN: ! WEEK-END Comm. v.a. - Lombardsijdelaan  165 - B-8434 WESTENDE
T : 00 32 58 23 64 64

RUITEN:  Willemsen Camper Service - Vlielandseweg  131 - NL-2641 KB PIJNACKER  NL
T:   00 31 15 369 57 75 -  E:  info@willemsencaravan.nl

VOORTENTEN:    LAMON-VANCRAYNEST IJzeren Bareel  33 - B-8587 SPIERE-HELKIJN  
T:  00 32 56 45 55 84 - F:  00 32 56 45 77 79 - E:  vancraynestlamon@skynet.be

Constructam
Onderdelen

door meerdere
restauraties en sloop

heeft

Valère Volders
veel op “Stock”

Bivakveld 13
B-3511

KURINGEN-HASSELT

+32 495 25 38 32
 valere.volders@telenet.be

Caravanklusser
voor behoud van 

uw oldtimer caravan
RESTAURATIE

HERSTELLEN  SCHADE

Freerk Steenhuis
Achterdiep z.z.10
SAPPEMEER   (NL)
+31 598 39 60 71

fsteenhuis@home.nl

Camping
Benelux

Rue de Harzé 14
B-6980

LA ROCHE
en  ARDENNE

+32 84 41 15 59
W: campingbenelux.be

BOCC’ers  € 12  p/n 

niet in:
Juli - Augustus

Hemelvaart
en Pinksteren

wij wensen 
op deze plaats

Freerk Steenhuis
sterkte bij 

alle behandelingen
en snelle beterschap

Bestuur BOCC



Achterkant

Belgian Oldtimer Caravan Club

Belgian Oldtimer Caravan Club
website:               www.bocc.be
e-mail:    secretariaat@bocc.be

Redactie ‘Den Trekker’:
Bart Muylle

Wijnendalemolenstraat  9
B-8820   TORHOUT

 T:     00 32 50 21 67 58
E:   redactie@bocc.be

Opmaak ‘Den Trekker’:
Matt Hendriks

____________________________________________________________________________
Inzendingen voor het volgende clubblad 
moeten toekomen bij de redactie, 
ten laatste op:  15 september 2009

Het volgende clubblad verschijnt begin oktober 2009

BOCC drukwerk wordt verzorgd door  • • •   BURAL Torhout   • • •  www.bural.be


