
De tijd vliegt ...

Den Trekker
Belgian Oldtimer Caravan Club oktober 2010

België-Belgique
PB-PP

8210 Zedelgem
BC 19320

Driemaandelijks tijdschrift
Afgiftekantoor: 8210 Zedelgem
P409433
3e kwartaal 2010

Verantwoordelijke uitgever: 
Desmedt Robert
Berkenhagestraat 86
B-8210 Zedelgem

Trekker_10_2010.indd   1 19-09-2010   06:49:19



Voorzitter:

Desmedt Robert

Berkenhagestraat 86
B-8210 Zedelgem

Tel. +32 50 20 85 49
voorzitter@bocc.be

Buitenlandse contacten:
Muylle Bart

Wijnendalemolenstraat 9 - 8820 Torhout
Tel. +32 50 21 67 58
buitenland@bocc.be

Ondervoorzitter:

De Coninck Yvette

Haaipanderstraat 40
B-8870 Izegem

Tel. +32 477 70 72 12
ondervoorzitter@bocc.be

Boetiek clubartikelen:
Jacob Goedele

boetiek@bocc.be

Opmaak clubblad:
Kris Baetens

Waasdonk 141 - 2100 Deurne
Tel. +32 496 622 640
clubblad@bocc.be

Clubfotograaf:
Zijstra Karl

Tel.: +31 416 54 33 04
kahazet@home.nl

Webmaster:
Matt Hendriks

webmaster@bocc.be

Franstalige contacten:
Philippe Blavier

Kascommisarissen:
G. Embrechts
Tel.: 00 31 765 65 40 14
a.a.j.embregts@tele2.nl

Coenegrachts Jean-Marie
Tel.: +32 4 77 76 49 40

Secretariaat/
kasbeheer:

Folie Erika

Wijnendalemolenstraat 9
8820 Torhout
Tel. +32 50 21 67 58
secretariaat@bocc.be

Beheerder ODB/
Prospectie campings:

van den Hemel Peter

Walakker 23 b.113
B-8200 Sint-Michiels-Brugge
T: +32 475 91 46 90
odb-prospectie@bocc.be

Evenementen
coördinator:

Van Den Langenbergh Dennis

Putakkerstraat 8
B-2290 Vorselaar
Tel. +32 14 70 82 95
M. +32 496 20 54 72
evenementen@bocc.be

Bestuur en medewerkers

2

Trekker_10_2010.indd   2 19-09-2010   06:49:20



Al ben ik apetrots op onze mooie combinaties, 

het is om vingers en duim af te likken. We mogen 

echter niet vergeten van waar we gekomen zijn. 

Een handvol caravannetjes en een kas waarvan je 

de bodem kon van zien.

	 Voor alle duidelijkheid, de O van BOCC, 

betekend oldtimer. Dat zijn voertuigen die de 

gezegende leeftijd van 25 jaar hebben. Voor bussen, 

vrachtwagens en tractoren is dit 30 jaar.

	 Als voorbeeld, een nieuw lid die een 

caravannetje heeft, die aan bovenstaande 

voorwaarden voldoet, is steeds welkom bij de BOCC. 

Het is mogelijk een karretje dat ze gekregen hebben 

van vader of van Tante Sidonie  Deze mensen zijn 

onze toekomst en een paar jaar later kopen ze 

wel iets “ anders “ We doen niet aan separatisme, 

maar de samenhorigheid en de gezonde leute zijn 

de hoekstenen van de club. Ik ben wel voorstander, 

om op een speciale bijeenkomst b.v.b. ingericht 

door de B.F.O.V. ( Belgische federatie van oude 

voertuigen )  aanwezig te zijn, enkel met oldtimer 

auto en dito caravan. Hopelijk ben ik er ook bij, tot 

zolang mijn Fordje de geest niet gegeven heeft.

	 Toen we besloten in Houyet in 2001 terug een 

club van oldtimer caravans op te richten, waren 

Katrien en Johannes er ook bij en hebben destijds 

ook 300 Fr. gegeven voor ons eerste boekje. Ze zijn 

steeds lid gebleven, maar besloten dit jaar er een 

punt achter te zetten, wegens gezondheidredenen. 

Hun laatste treffen was bij de BOCC in Houthalen. 

Hun afscheid was echt ontroerend. Katrien 

met haar karretje, ondersteund door Johannes, 

kwamen nog aan iedereen een goede dag zegen. 

Menig leden pinkten een traantje weg. Zelf had ik 

het ook moeilijk, had een krop in de keel en kon 

geen woord meer uitbrengen. Met deze, Johannes 

en Katrien hartelijk dank voor alles. Jullie zijn als 

grondleggers van de BOCC altijd een voorbeeld 

geweest. Het gaat jullie goed in uw nieuwe huisje 

en we komen zeker nog op bezoek in het verre 

Friesland.

	 In Oktober beleggen wij een 

bestuursvergadering. Heb je suggesties of speciale 

wensen, laat het mij weten. Deze zullen zeker 

besproken worden. Een punt op de agenda is, 

wanneer er van onze leden een bezoekje op 

een treffen, meestal met een te jonge caravan 

aankomen. Het zijn ook onze vrienden, en we 

zullen zeker een aanvaardbare oplossing zoeken.

	 Volgend jaar hebben wij verkiezing of 

herverkiezing van het bestuur. Tot op heden heb 

ik geen enkel melding van ontslag of aankondiging 

van nieuw kandidaten. Alles komt uitvoerig aan 

bod in de volgende uitgave van  “ Den Trekker “.Ook 

het verslag van Lombartsijde komt er in. Het zal 

wel wat drummen zijn want er zijn op heden reeds 

meer dan veertig inschrijvingen.

Groetjes,

Bob

De Voorzitter aan het woord
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Contact over Treffens van de BOCC:
evenementen@bocc.be	 T: +32 14 70 82 95	 M: +32 496 20 54 72

Aanmelding van komst naar een Treffen:
per digitaal Inschrijf Formulier op de website van de BOCC:	www.bocc.be of stuur 

een kopie van het Inschrijf Formulier, achter in deze “Den Trekker”

22-31 oktober

Herfstvakantie 
Flevopolder 

Mentor: G van de Rozenberg 
De Zwaan 65, 8251 WC Dronten 

M: +31 6 23 38 77 62

AGENDA BOCC (B)

AGENDA OCC (NL)

ECCR ZWEDEN 2011
Als je zo wat rond hoort zijn er precies toch veel geinteresseerd om volgend jaar naar 

het internationaal treffen te gaan in zweden.

Zij die al wat concretere plannen hebben gemaakt aangaande het practische 

gedeelte,reisroute,reiskosten en/of eventueel samen met een hoopje naar daar 

willen rijden mogen zich kenbaar maken 

bij de evenementencoördinator om alzo 

wat practische zaken verder te bespreken 

en een lijstje te hebben van de voorlopige 

goesting-hebbers.

Evenementen 
coördinator:

Van Den Langenbergh Dennis

Putakkerstraat 8 
B-2290 Vorselaar
Tel. +32 14 70 82 95
M. +32 496 20 54 72
evenementen@bocc.be

Agenda
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Boetiek

Verslagen

Kleding:
T-shirt € 8,00

T-shirt kind € 7,00

Polo € 15,00

Sweater € 20,00

Fleece € 25,00

Stickers:
Sticker klein € 1,50

Sticker groot € 10,00

Vaantje € 10,00

Deze Artikelen zijn te koop in de Boetiek van Clubartikelen

Goedele Jacob heeft bij de treffens diverse spullen bij, maar als je zeker wilt zijn dat een 

bepaalde maat er is, dan graag vooraf bestellen.

Telefoon: +32 479 45 85 11

e-mail: boetiek@bocc.be

Volg de belevenissen van Tim online op:

http://theasianscroll.wordpress.com/

Wij hebben het voor u

Torhoutsesteenweg 201
8210 ZEDELGEM

T: +32 50 25 07 10 
F: +32 50 25 07 11 

E: zedelgem@kbc.be
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Deze keer waren wij Twan en Jacqueline aan de beurt 

voor de evaluatie. Van ons dan even een kort verslagje 

van het recente zomertreffen in Houthalen. Bij onze 

aankomst op dinsdagmiddag bleken er al een groot 

aantal leden en uiteraard ook Dennis en Hilde die het 

treffen organiseerden, aanwezig te zijn. Het werd dus 

even zoeken naar een passend plekje voor de auto, ca-

ravan en tentje, want ja wij zijn een groot gezin van 2 

personen met 2 hondjes!! De weg naar de camping was 

perfect met pijlen aangegeven en dus dat was al de eer-

ste meevaller, de volgende meevaller was de plek die we 

ter beschikking hadden, namelijk lekker schaduwrijk tus-

sen de bomen en daar hebben we de eerste dagen toen 

het bloedheet was met temperatuuren van bóven de 30 

graden ook ons voordeel mee gedaan. We hadden als 

BOCC de beschikking over een open 

gedeelte tussen de bomen zodat we 

een echte ouderwetse camping uit 

de zestiger jaren (past dus precies 

bij onze club) konden opbouwen, 

waarbij de caravans allemaal in de 

rondte konden staan en de kinderen 

in het midden konden spelen. Alleen is de leeftijd van de 

meeste leden al redelijk aangepast aan de leeftijd van 

hun caravan, zodat er weinig kinderen waren (van jonge 

leeftijd dan toch). Op vrijdag werd dit opgelost door de 

aankomst van een aantal “jonge gasten” en deze kon-

den dan ook mooi op het middenterrein staan, bijzonder 

was hierbij een recent tot in de puntjes gerestaureerde 

VW T2 campingbus. In totaal bleek een 30 tal kombina-

ties de weg naar ons treffen gevonden te hebben, ook 

in type caravan was er voldoende variëteit, van jong tot 

oud, groot tot klein en luxe tot simpel. Uiteraard zoals 

gebruikelijk bij onze Belgian Oldtimer Zoep Club, zoals 

“een echte limburgse 

Abdijbrouwerij is 

waar het bier heerlijk 

smaakt”

Bob het noemde, begon het èchte treffen met een re-

ceptie en die konden we bij onze vriendelijk gastheer 

Luciën in het chalet houden. Qua publiciteit hebben we 

ook ruim voldoende aandacht gekregen, zo is onze Va-

lère zowel door een tv-ploeg van TV-Limburg geinter-

viewd en gefilmd, als ook door een journalist van de Ga-

zet van Limburg. (misschien een idee voor een nieuwe 

carrière) Valère is ‘s-avonds nog als een bezeten naar 

huis gereden om de TV-uitzending op de electronische 

manier vast te leggen zodat we hem wéér konden zien, 

maar nu op de TV bij zijn caravan. ‘s-Anderdaags kwam 

Juliën al vroeg met alwéér Valère, maar nu als pin-up uit 

de krant !! In beide reportages is duidelijk gemaakt dat 

we op de camping de Binnevaart in Houthalen stonden 

en dat hebben we ook geweten, maar daarover dade-

lijk méér. Dat het chalet buiten de heerlijke biertjes ook 

nog een perfecte keuken had, hebben ook velen van ons 

kunnen ondervinden. Vooral het stoofvlees met frietjes 

was bij velen favoriet, daarbij dan een mooie Grimber-

gen en het feest was compleet. Omdat er verder geen 

programma voorzien was hebben we de omgeving 

(wat is limburg toch mooi) verkend 

en Jacky heeft zelfs op de markt 

in Houthalen nog het nodige voor 

haar garderobekast kunnen kopen. 

Zo hebben we ook nog de boerderij 

van Kasteel Ter Dole in Helchteren 

ontdekt en dit beviel zo zeer dat ik 

het idee opvatte om hier mogelijk een excursie met 

rondleiding door een ervaren gids naar te organiseren, 

te meer dat dit een echte limburgse Abdijbrouwerij is 

en het bier heerlijk smaakte. Dus ‘s-avonds op de cam-

ping even rond gevraagd, en jawel hoor, bijna iedereen 

wilde méé. Na afloop was iedereen het met ons eens 

dat Limburg heel wat te bieden heeft, velen, waar-

onder ook wijzelf hebben zelfs een stuk brouwerij (in 

flesvorm) nog mee naar huis genomen. De reclame die 

Dennis en Valère gemaakt hadden voor de Opendeur-

dag op zaterdag van 13.00 uur tot 15.00 uur was een 

totale mislukking ;-), het begon al om 11.00 uur en zo 

21-22-23-24-25 juli

Zomertreffen
Houthalen

Verslagen
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rond 18.00 uur hebben we ècht de deuren dicht moe-

ten doen zoveel aanloop was er. De meeste bezoekers 

waren ook echt geïntereseerde mensen, waarbij vooral 

practische en technische vragen gesteld werden en ook 

bij veel bezoekers jeugdherrinneringen boven kwamen. 

Eén van de bezoekers (inmiddels ook al bijna 80) had 

zelfs nog bij Constructam in Temse gewerkt. Ook heb-

ben wij meermaals uit moeten leggen wat de bedoeling 

was van de enkele moderne

caravans die ertussen stonden, we hebben dan maar 

gezegd dat dat ter vergelijking was!! Zelfs op zondag is 

er nog bezoek geweest, dus dit was echt een succes!!!! 

Verder hebben we op dit treffen weer 4 nieuwe leden 

kunnen begroeten, welkom!! We zitten dus in een dui-

delijke gestaag stijgende lijn, niet alleen wat kwantiteit 

betreft maar ook zeker wat kwaliteit betreft.

Zaak is natuurlijk om deze lijn vast te houden, maar met 

het enthousiastme dat we deze week weer bij alle leden 

bemerkt hebben moet dat zéker lukken. Namens ons 

een speciaal bedankje aan Dennis en Hilde en om nie-

mand te vergeten, aan allen die dit treffen hetzij door 

hun inzet, hetzij door hun aanwezigheid, weer tot een 

onvergetelijke belevenis gemaakt hebben.

Het gaat goed met onze club, dus laten we zo door gaan 

met onze oude caravans en de schoone manieren.

Twan en Jacqueline Vinders, ook nog speciale dank na-

mens Jolié en Teddy.
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Over de coverfoto...

Kaart nr. 18  Expo 58. Camping Vilvordia. 

Governor extension

Deze camping voor de bezoekers van Expo 58 was gelegen in 

Vilvoorde.Vandaag kan men deze situeren  tussen de studio’s 

van VTM en het park “Drie fonteinen” naast het viaduct van 

Vilvoorde.Deze camping verdween begin jaren ‘70. Op de 

voorgrond links zien we een “Vangeesd Vage-Combi. De rest is 

mij volledig onbekend. De foto geeft een goed beeld van hoe 

men in de jaren ‘50 kampeerde.

“Governor Extension”

Governor was een firma in allerlei kam-

peermateriaal ergens in het Brusselse. Ik 

vermoed dat ze op de camping Vilvordia 

een terrein hadden  waar hun klanten 

konden van gebruik maken. Ik bezit van 

deze firma een cataloog uit het jaar 

1954. De hierin afgebeelde caravans zijn 

Dethleffs die werden verkocht onder de 

naam Governor.Ze hadden ook een cam-

ping voor experimenteel !!! kamperen te 

Aische-en-Refail bij Perwez. Deze cam-

ping heet nu ”Manoir de la Bas” - www.

camping-manoirdelabas.be

Verslag
Tussendoortje 

Emelgem
in het volgende 

clubblaadje
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Het was dankzij Alexander, die er de plug uitgetrokken 

had, dat wij een week later naar Tenneville moesten. 

Hierdoor misten we een mooi weer WE.

Kort en koud zo zouden we het WE in Tenneville 

kunnen beschrijven maar ik denk dat Bob met deze 

bondige beschrijving niet 

tevreden zal zijn. Tijdens de 

receptie vroeg hij me of ik een 

verslag wilde schrijven van het 

WE.Ik zal dat wel doen als je 

niemand anders vindt zei ik, 

waarop hij antwoorde “OK 

Francies dan verwacht ik je 

verslag”

Camping “Pont de Bergueme is 

een mooie en nette camping 

met aangename Vlaamse 

uitbaters. De camping ligt in het dal van L’Ourthe 

occidentale  wat zoveel wil zeggen als de Westelijke 

Ourthe.  Deze vloeit later samen met de Ourthe 

orientale, de Oostelijke Ourthe nabij Nisramont waar 

ze samen de Ourthe vormen. De flanken van de 

rechteroever zijn bebost. De tegenoverliggende flank 

vormt hiermee een fel contrast met weiden en velden.

 Het sanitair is zeer proper en uit de luidsprekers 

11-12-13 juni

Zomertreffen
Tenneville

komt zachte muziek aaneengepraat door een sappig  

Letzebuergesch. De douches zijn vrij te gebruiken dus 

geen gedoe met jetons.   

De gezellige kantine is ingericht zoals een Zwitsers 

Chalet en het is er heerlijk zitten terwijl we op de 

breedbeeld TV het WK voetbal volgden.

Zaterdag werd er een regen receptie gehouden in 

de voortent van Dirk.Er werden kwistig rode petjes 

uitgedeeld van het WK 2001 wielrennen alhoewel nu 

het WK voetbal bezig was??

Bob nam het woord en na de plichtplegingen kondigde 

hij het bezoek aan van de” 

Barrage de Nisramont” in de 

namiddag. Hij had geregeld dat 

we na het bezoek  iets konden 

gaan drinken in de cafetaria 

aldaar. In de bezoekersruimte 

kregen we een uitleg over de 

afdamming van de Ourthe en 

hoe het water wordt omgezet 

in elektrische energie. Voor 

sommige was de uitleg wat 

te technisch doch het was wel 

interessant. De cafetaria bleek achteraf gesloten 

waarschijnlijk hadden de geranten Bob zijn frans met 

West-Vlaams accent toch niet zo goed begrepen. Na 

het bezoek trok een gedeelte van de groep naar La 

Roche om te winkelen en te terrassen(Brrrr) andere 

gingen naar Bastogne.

We kregen ook nog het bezoek van een nieuw lid. 

Johan kwam langs om zijn Bourgeois, getrokken door 

Verslagen
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een zwarte Citroen DS, te tonen. We hebben hem nog 

geholpen om zijn voortent recht te zetten want het 

was de eerste keer voor hem, na een paar uur is hij 

terug naar huis vertrokken.Wat een drijfkracht bezielt 

toch die BOCC leden!!

In de late namiddag werd er, tussen de regenbuien 

door, nog een petanque tornooi gehouden “Les 

femmes contre les hommes” de mannen hebben uit 

hoffelijkheid de vrouwen laten winnen! Zo heb ik het 

achteraf toch begrepen.

s’Avonds trok iedereen  zijn caravannetje in met de 

verwarming aan. Wij gingen in de kantine genieten van 

een “La Chouffe”. Een streekbier dat gebrouwen wordt 

in Achouffe nabij Houffalize niet ver van hier.

Zondagmorgen was het wachten tot alles droog was 

om in te pakken. Ons vertrek liet ik niet onopgemerkt 

voorbij gaan. Iedereen uitwuivend vertrok ik. Allen 

de caravan had geen zin om mee te gaan of was het 

misschien doordat ik hem niet goed had aangekoppeld.

Ik denk dat “Les nains d’Achouffe”( de aardmannetjes 

van Achouffe) er voor iets tussen zaten.

Ci Servaye
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• • Campingkost • •
In de vorige editie hadden we een oproep gedaan 

voor jullie Top Tien van camping-menu’s.

Hier dan het resultaat...

FEESTMAAL 
VOOR EEN ALLEENSTAANDE

Eerlijk gezegd, ik heb geen verstand van koken. 

Slechts een keer wat hulp geboden in de keuken en 

grandioos gebuisd De patatten waren te dik geschild 

en na het wassen zat er nog zand in. Tante Vit zegt 

altijd  “moest ik er  niet meer zijn, ga je dood van den 

honger “

In gedachte sta ik alleen op de camping In de 

namiddag koop ik twee maatjes in de viswinkel. Niet 

bij de Aldi want daar zijn geen uitjes op. In geval er 

geen meer zijn, dan maar een potje mosselen op 

azijn. Verder nog een fles witte wijn , een dikke steak  

en dat zal het zijn.

Als voorgerecht natuurlijk de maatjes met een glaasje 

wijn Nu komt het. In de voormiddag heb ik gezien dat 

Francine en Jos een dikke krop sla gekocht hebben. 

Dat is toch veel te veel voor die mensjes en er zullen 

wel een paar blaadjes  kunnen gemist worden. Ik 

stuur dat mannetje met zijn fietsje van een paar 

caravans verder naar de frituur van de camping. 

Graag een pakje friet met zout er op en een potje 

mayonaise (die laatste twee was ik thuis vergeten ) “ 

Hier heb je vijf euro en de rest is voor u “ Ondertussen 

is mijn pan opgewarmd en mijn steak ligt te 

sudderen. Enkel nog opdienen en genieten.  Zeg nu 

nog eens dat ik zal doodgaan van den  honger, maar 

het is toch beter met zijn tweetjes hoor.

Bob

Het is duidelijk:  onze club is niet gezegend met een 

piet huizentruyt of Peter Goossens... nee, het de 

ingezonden recepten zijn redelijk eenvoudig.

We gaan natuurlijk niet met de BOCC me om culinaire 

hoogstandjes te forceren in een oldtimer caravan.

Wat hebben jullie ingezonden?

Op de eerste plaats, en zowaar met stip, een 

lekker ruikend gerecht waar je je buren gelijk 

mee doet watertanden:  de BBQ.

Direct gevolgd door een vrij voor de hand liggend 

gerecht:  het Frituur.

Een andere goede keuze, al is dit een zeeeeeer 

rekbaar gerecht, en valt het vast bij iedereen in 

de smaak: het Restaurant.

De Top Drie is daarbij reeds bekend, maar waat wordt 

er nog zoal gesmaakt op de camping?

4.	 PTAZZIE, oftewel bruine bonen prut,; gehakt, 

groenten en bonen alles in een pot

5.	 Spaghetti bolognaise

6.	 Ravioli uit blik met brood.

7.	 Aardappelen met varkensworst met bonen.

8.	 Couscous met ratatouille.

9.	 Omelet tomaat champignons en worstjes.

10.	 Spek met eieren.

En natuurlijk bleef het niet bij tien gerechtjes!  Zo kan 

je, als je bij de buren wil eten,  ook nog kiezen uit:

-	 Aardappelen in de schil in zilverpapier laten garen in 

het kampvuur

-	 Ravioli uit blik met brood

-	 ‘Jacqueline’s’ stoofpotje: vlees en groenten in een 

pot met krielaardappeltjes

1.

2.
3.

-	 grote pan nasi met gebakken eitjes en zo erbij

-	 macaronie met gehakt en groenten

-	 Boeuff Bourgiguon

-	 Chili Concarne

-	 Maaltijdsoepen

-	 zowat alle soorten pasta’s

-	 Aardappelen voor twee dagen, de eerste avond 

aangevuld met een stuk vlees, de andere helft eten 

we de tweede dag, koud met groenten en plakjes 

hesp en andere soorten schellekes vlees.

Allerlei
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BEREIDING 

VOOR TWEE PERSONEN
250 gr. Perziebonen ( pot )

1 ui en prei

150 gr. Rundgehakt

2 vleestomaten

1 glas rode of witte wijn

Zout en peper

½ blokje rundbouillon
( gesmolten in weinig water )

Bereiding: Bonen uitlekken. Ui en kleine prei in snippers snijden. 

Olie verhitten en geelgoud laten worden, op matig vuur. Gehakt met 

vork uit elkaar bakken, om en om scheppen. Tomaten ( onder kokend 

water halen ) pellen en in stukjes snijden. Giet het glaasje wijn bij het 

vlees en voeg er wat kruiden aan toe. Als alles heet is, voeg er de bonen 

en stukjes tomaat aan toe. Nog vier a vijf minuutjes doorwarmen. 

Opdienen met aardappelen of rijst.

Tante Vit

Wijziging 
e-mailadres:

Guus’ e-mailadres 
is gewijzigd in: 

a.a.j.embregts@tele2.nl.

hartelijk dank 
en tot ziens,

Guust embregts - Breda
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Caravanmovers
met 5 jaar garantie

POWRMOVERS
Frankrijklaan 15-D
8550 Zwevegem

tel  0484 15 84 74

www.powrmovers.be

Hoe het begon...

We noteren 2002.  Een vriendin leren kennen die op 
een appartement woonde en jammer genoeg in 2003 
dit appartement diende te verlaten.  Natuurlijk een 
huis huren, een huis dat in haar budget past, het was 
niet gemakkelijk vinden.  Daar het dringend begon te 
worden maar de eenvoudigste oplossing gekozen : 
waarom niet in een caravan op de camping te Tonge-
ren.  Een camping die jaren later werd vervangen door 
Het Land van (n)Ooit want ondertussen bestaat dit 
ook al niet meer.  Via een collega hebben we dan een 
caravannetje ( helaas geen foto ter beschikking ) kun-
nen kopen, een caravannetje van maximum 3.5 meter 
lang en dienst gedaan als werfketen tijdens de bouw 
van zijn huis.  Enkele nachtjes op de vloer geslapen 
tussen de kastjes en de kleine van voor in de caravan 
op een luchtmatras maar ja, nog enkele grotere kin-
deren erbij en het volgende probleem was daar.  Hoe 
dit oplossen ?  Via koopjeskrant een caravan gevonden 
in Turnhout en wij met volle moed naar Turnhout met 
onze Ford Fiësta 1800 diesel.  Daar aangekomen, de 
caravan bekeken, remmen getest en goed bevonden 
zonder zelfs de lichten te testen.  Betaald en wegwe-

zen en naar een klein uurtje rijden kwamen we weer 
aan in Tongeren met onze caravan, een IT 4800 van 
1977 met een opbouwlengte van 4.80 meter en inclu-
sief de dissel een lengte van een 6 tal meter.  Ze goed 
geïnstalleerd in een hoek van 90 graden met onze 
kleine caravan, enkele aanpassingen aan de electrici-
teit, een partytent zodat we altijd een droge voet had-
den en ons wonen kon beginnen.  Gelukkig was 2003 
een super jaar wat betreft de zomer, geen 10 dagen 
regen en vele barbeques van juni tot half septembter 
wanneer we dan toch onze intrek konden nemen in 

Onze caravan

Constructam 

Condor 1972

Constructam 

Condor 1981
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een huurhuis te Mal.  Tijdens dit kamperen konden wij 
via vrienden op internet geraken en na lang zoeken, 
zijn we toevallig bij de BOCC terecht gekomen.  Na en-
kele kontakten met de BOCC, lidgeld betaald maar dan 
was het probleem, met welke caravan gaan we.  Onze 
IT was te groot voor ons Fordje, extra taks, extra ver-
zekering, extra keuring en waar ze zetten in de winter. 
Na lang zoeken een Constructam van 1972 gevonden 
te Wetteren en jammer genoeg ook hier geen foto 
van ter beschikking maar is te vergelijken met onze 
huidige Constructam.  Voor een prijsje van 100 euro, 
inclusief voortent en frigo mocht ze aangehangen 
worden.  Dus we konden op weekendjes vertrekken 
en ons eerste weekend met de BOCC zullen we nooit 
vergeten.  Met hevig onweer kwamen we aan op de 
plaats van bestemming en dit was een weekendje in 
september 2003.  Onze eerste onbekende kleine cara-
van verkocht aan een motorcrosser en de It verkocht 
aan iemand van Tongeren om ze bij hun in de tuin te 
zetten voor de zoon om wat privacy te hebben. We 
gaan ondertussen naar 2004 en wou onze Construct-
am een opknapbeurt geven. 
Na lang bekijken van de staat van de caravan en schat-
ting van de kostprijs kwamen we 
tot de conclusie dat deze teveel ging 
kosten want ons budget was in feite 
toch wel wat beperkt.  Voor een paar 
euro deze caravan laten weggaan naar 
iemand die deze wou gebruiken in 
de weide waar de persoon zijn paar-
den had lopen en dit voor opslag van 
getuig en eten voor de paarden. Voortent en frigo had 
ik wel behouden.  Weer eventjes zoeken en toen in 
Nederland een Predom 126N van 1988 gevonden.  We 
zitten in het jaar 2005. ‘s Morgens weg en ‘s avonds 
thuis en we hadden ze thuis staan.  De rechte kant 
van voor en de schuine kant van achter zoals het kleine 
model van de Predom was, was niet naar mijn zin.  Nu 
wel even te weten dat de Predom een volledig geslo-
ten opbouw van polyester heeft, de toestand even 
bekeken en de 
oplossing was snel gevonden.  De 8 schroeven waar-
mee de opbouw aan het chassis vastzat los gemaakt, 
de opbouw met hulp van 4 potkrikken omhoog ge-
krikt, de chassis omgedraaid en terug laten zakken, 4 
nieuwe bouten geplaatst met de nodige silicoon en ik 
had de schuine kant van voor en de rechte kant van 
achter.  In deze caravan de frigo geplaatst, nieuwe 
vloer en electriciteit geïnstalleerd en uiteindellijk tegen 
de rechte achterwand een vaste fietsdrager van alumi-
nium gemonteerd en zo hebben wij toch verschillende 
treffens meegedaan met BOCC met onze engelse 
poolse Predom zoals ze genoemd werd door de club-
leden.Uiteindellijk was onze Predom dan toch wat 

te klein ( amper 3.50 meter opbouw ) en dus maar 
zoeken naar iets groter.  Eerst de Predom verkocht en 
toen op zoek.  Na 3 jaar Predom, we 
zitten ondertussen in het jaar 2008,  vinden we een 
Constructam van 1981 met bruine band inclusief 
voortent en frigo.  Een prachtige caravan waar we 
een 2-tal treffens mee gedaan hebben maar we 
kwamen al zeer snel tot een conclusie : caravan is te 
zwaar.  Deze caravan mocht maar maximum 750 kg 

wegen en woog zonder voortent reeds 
740 kg.  Met een caravanmover in mijn 
achterhoofd want we blijven geen 20 
jaar, kon dit dus niet.  Dus maar weer 
op zoek naar een Constructam.  Deze 
met bruine band verkocht zonder de 
voortent en in Antwerpen onze hui-
dige Constructam Condor 4 van 1972 
gevonden.  In 2008 zijn we dan ook 

nog lid geworden van de Constructam Club Belgium 
waar alle modellen van de Constructam zijn toege-
laten ongeacht de leeftijd.  Dit is onze geschiedenis 
van onze eerste caravan tot heden en van iemand die 
vroeger altijd beweerde nooit een caravan te zullen 
gebruiken voor korte vakanties zoals de weekends 
georganiseerd door BOCC.  Zo zie je 
maar dat je nooit weet hoe een steen bergaf rolt en 
dat je nooit nooit moogt zeggen want van de nood 
dient me soms een deugd te maken en kan soms zelfs 
uitgroeien tot een hobby.  Het verder verloop met 
onze huidige Constructam zal in een volgend artikel 
verteld worden, het verloop waaronder zeker een 
aantal aanpassingen om het gebruik wat aangenamer 
te maken en waardoor de caravan een beetje afwijkt 
van een echte oldtimer.

Met vriendelijke groeten,

Coenegrachts Jean Marie
Veldstraat 11, B - 3700   Tongeren ( Mal )
Telefoon : 0032 477 764940
Email : jm.coenegrachts@telenet.be

ons budget 
was in feite 

toch wel wat 
beperkt
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In de Media

De BOCC haalt steeds vaker de media. 
Ook deze keer stonden we hier en daar 
in de kijker.

‘Net zoals een kampeerplaats in de jaren ‘60’ - 

26/07/2010

HOUTHALEN - De Belgium Oldtimer Caravan Club 

(BOCC) hield tijdens het weekend een bijeenkomst voor 

liefhebbers van oldtimercaravans op camping ‘De Bin-

nenvaart’ aan de Plas op het domein Kelchterhoef. 

Nostalgie is waarschijnlijk het beste woord om de 

bijeenkomst te omschrijven. Zeker dertig tot veertig 

oldtimercaravans staan naast elkaar te blinken op een 

afgelegen gedeelte van de camping. Het heeft meer 

iets weg van een kampeerplaats uit de jaren ‘60.

‘We komen met onze club een viertal keer samen per 

jaar’, zegt Dennis Van den Langenbergh, de eve-

nementencoördinator van het BOCC. ‘We zijn met 

ongeveer 120leden over heel België en op dit moment 

zijn we met bijna veertig leden aanwezig in Houthalen. 

Onze club is ongeveer negen jaar geleden ontstaan 

door liefhebbers van oldtimerauto’s die ook graag gin-

gen kamperen. Daarom kwamen we op het idee om 

ook oldtimercaravans te kopen.’

De leden zijn dan ook bezield door de eigenheid van 

oldtimers. ‘Het gaat echt om de passie. Het maakt 

ons niet uit of we luxe hebben. Meestal zijn we al 

tevreden als we een lavabo, een zithoek en een kleine 

verwarming hebben. Hoe ouder de caravan, hoe min-

der comfortabel natuurlijk.’

Heel specifieke richtlijnen om te bepalen wanneer een 

caravan een oldtimer wordt, zijn er niet. ‘Wanneer een 

caravan ouder is dan 25jaar, dan spreken we van een 

oldtimer, maar binnen enkele jaren zullen we dat toch 

moeten aanpassen omdat er anders ook caravans van 

de jaren ‘90 bijkomen en dat kan echt niet.’

De oudste caravan op de camping is van 1959 en 

wordt tijdens de open dag veel bezocht. ‘Ik ben een 

liefhebber van oldtimerauto’s, vooral van de Volkswa-

gen Kever’, zegt Dirk Feyen (34) uit Riemst die samen 

met zijn vrouw en dochtertje een bezoek brengt aan 

de oldtimercaravans club.

‘Ik ken niet veel van caravans dus lijkt het mij wel leuk 

om ze eens van dichtbij te bestuderen. Zo heb ik daar-

net een oud Volkswagenbusje gezien dat er heel leuk 

uitzag. Alles wat oud is, vind ik leuk, behalve vrouwen’, 

lacht Dirk. Hij is ook verrast door de openheid van de 

leden. ‘We mogen zomaar in elke caravan binnen om 

een kijkje te nemen en een vraag stellen, is ook geen 

enkel probleem.’

‘Deze aanpak spreekt de mensen wel aan’, zegt Van 

den Langenbergh. ‘Zo gebeurt het soms dat mensen 

na een bezoek lid worden van onze vereniging. Iets 

wat we alleen maar toejuichen.’

Ralph Gregoor

'Net zoals een kampeerplaats in de jaren '60' - 26/07/2010

HOUTHALEN - De Belgium Oldtimer Caravan Club (BOCC) hield tijdens het weekend een bijeenkomst voor liefhebbers van oldtimercaravans op camping 'De Binnenvaart' aan de Plas op het 
domein Kelchterhoef. 

Nostalgie is waarschijnlijk het beste woord om de bijeenkomst te omschrijven. Zeker dertig tot veertig oldtimercaravans staan naast elkaar te blinken op een afgelegen gedeelte van de 
camping. Het heeft meer iets weg van een kampeerplaats uit de jaren '60.

'We komen met onze club een viertal keer samen per jaar', zegt Dennis Van den Langenbergh, de evenementencoördinator van het BOCC. 'We zijn met ongeveer 120leden over heel België 
en op dit moment zijn we met bijna veertig leden aanwezig in Houthalen. Onze club is ongeveer negen jaar geleden ontstaan door liefhebbers van oldtimerauto's die ook graag gingen 
kamperen. Daarom kwamen we op het idee om ook oldtimercaravans te kopen.'

De leden zijn dan ook bezield door de eigenheid van oldtimers. 'Het gaat echt om de passie. Het maakt ons niet uit of we luxe hebben. Meestal zijn we al tevreden als we een lavabo, een 
zithoek en een kleine verwarming hebben. Hoe ouder de caravan, hoe minder comfortabel natuurlijk.'

Heel specifieke richtlijnen om te bepalen wanneer een caravan een oldtimer wordt, zijn er niet. 'Wanneer een caravan ouder is dan 25jaar, dan spreken we van een oldtimer, maar binnen 
enkele jaren zullen we dat toch moeten aanpassen omdat er anders ook caravans van de jaren '90 bijkomen en dat kan echt niet.'

De oudste caravan op de camping is van 1959 en wordt tijdens de open dag veel bezocht. 'Ik ben een liefhebber van oldtimerauto's, vooral van de Volkswagen Kever', zegt Dirk Feyen (34) 
uit Riemst die samen met zijn vrouw en dochtertje een bezoek brengt aan de oldtimercaravans club.

'Ik ken niet veel van caravans dus lijkt het mij wel leuk om ze eens van dichtbij te bestuderen. Zo heb ik daarnet een oud Volkswagenbusje gezien dat er heel leuk uitzag. Alles wat oud is, 
vind ik leuk, behalve vrouwen', lacht Dirk. Hij is ook verrast door de openheid van de leden. 'We mogen zomaar in elke caravan binnen om een kijkje te nemen en een vraag stellen, is ook 
geen enkel probleem.'

'Deze aanpak spreekt de mensen wel aan', zegt Van den Langenbergh. 'Zo gebeurt het soms dat mensen na een bezoek lid worden van onze vereniging. Iets wat we alleen maar toejuichen.'

Ralph Gregoor

'Net zoals een kampeerplaats in de jaren '60' - 26/07/2010

HOUTHALEN - De Belgium Oldtimer Caravan Club (BOCC) hield tijdens het weekend een bijeenkomst voor liefhebbers van oldtimercaravans op camping 'De Binnenvaart' aan de Plas op het 
domein Kelchterhoef. 

Nostalgie is waarschijnlijk het beste woord om de bijeenkomst te omschrijven. Zeker dertig tot veertig oldtimercaravans staan naast elkaar te blinken op een afgelegen gedeelte van de 
camping. Het heeft meer iets weg van een kampeerplaats uit de jaren '60.

'We komen met onze club een viertal keer samen per jaar', zegt Dennis Van den Langenbergh, de evenementencoördinator van het BOCC. 'We zijn met ongeveer 120leden over heel België 
en op dit moment zijn we met bijna veertig leden aanwezig in Houthalen. Onze club is ongeveer negen jaar geleden ontstaan door liefhebbers van oldtimerauto's die ook graag gingen 
kamperen. Daarom kwamen we op het idee om ook oldtimercaravans te kopen.'

De leden zijn dan ook bezield door de eigenheid van oldtimers. 'Het gaat echt om de passie. Het maakt ons niet uit of we luxe hebben. Meestal zijn we al tevreden als we een lavabo, een 
zithoek en een kleine verwarming hebben. Hoe ouder de caravan, hoe minder comfortabel natuurlijk.'

Heel specifieke richtlijnen om te bepalen wanneer een caravan een oldtimer wordt, zijn er niet. 'Wanneer een caravan ouder is dan 25jaar, dan spreken we van een oldtimer, maar binnen 
enkele jaren zullen we dat toch moeten aanpassen omdat er anders ook caravans van de jaren '90 bijkomen en dat kan echt niet.'

De oudste caravan op de camping is van 1959 en wordt tijdens de open dag veel bezocht. 'Ik ben een liefhebber van oldtimerauto's, vooral van de Volkswagen Kever', zegt Dirk Feyen (34) 
uit Riemst die samen met zijn vrouw en dochtertje een bezoek brengt aan de oldtimercaravans club.

'Ik ken niet veel van caravans dus lijkt het mij wel leuk om ze eens van dichtbij te bestuderen. Zo heb ik daarnet een oud Volkswagenbusje gezien dat er heel leuk uitzag. Alles wat oud is, 
vind ik leuk, behalve vrouwen', lacht Dirk. Hij is ook verrast door de openheid van de leden. 'We mogen zomaar in elke caravan binnen om een kijkje te nemen en een vraag stellen, is ook 
geen enkel probleem.'

'Deze aanpak spreekt de mensen wel aan', zegt Van den Langenbergh. 'Zo gebeurt het soms dat mensen na een bezoek lid worden van onze vereniging. Iets wat we alleen maar toejuichen.'

Ralph Gregoor
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Camping

Pont de
Berguème

Berguème 9, B-6970
TENNEVILLE

T: +32 84 45 54 43
W: pontbergueme.be 

BOCC’ers 10% korting

Camping Kasteel-Domein

L’Hirondelle

Château B-4210
OTEPPE

T: +32 85 71 11 31
W: lhirondelle.be

BOCC’ers 10% korting

Camping

Gerstekot

Vinkenlaan 30 B-9250
WAASMUNSTER

T: +32 3 77 23 424
W: gerstekot.be

BOCC’ers 10% korting
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Constructam Onderdelen
door restauraties en sloop heeft

Valère Volders
veel op “Stock”

Bivakveld 13 B-3511 KURINGEN-
HASSELT

T: +32 495 25 38 32
valere.volders@telenet.be

Leisure & Fainéant

organiseert kampeerreizen voor caravans naar Frankrijk en Groot Brittanië, 
we doen dit al vanaf 2000. Wij zijn een onderneming die de prijzen en de 
kwaliteit in de gaten houden. Maar ook de cultuur en natuur van de landen 
waar we naar toe gaan. We regelen de overtochten, de campings, en or-
ganiseren hier en daar iets lekkers, iets leuks of iets interessants.

We zeggen vooral, Vrijheid, Blijheid, het is uw vakantie

We zijn er voor mensen die graag samen gaan, maar ook voor mensen die 
niet graag alleen willen.

T: +31 70 35 44 45 • M: +31 6 34 26 82 48
E: vrij@LenFreizen.nl • W: www.LenFreizen.nl

Uitgebreide informatie over prijzen en voorwaarden, reisbeschrijving en route,
kunt u telefonisch verkrijgen bij Fred Leefl ang.

Camping

Vlasaard

Heirweg 143 B-9190
STEKENE

Henk & Nancy
van Rhijn-Van Guyse

T: +32 37 79 81 64
W: camping-vlasaard.be
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Uw naam:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                            Lidnr.:. . . . . . . . . . . . . . . . .              

Tel. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             e-mail:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                 

Datum aankomst:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                        

Vermoedelijk uur van aankomst: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                            

Datum vertrek:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                           

Merk & type kampeermiddel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                               

Aantal deelnemers: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                       

Naam treffen:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Datum treffen:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                           

Opsturen naar onze evenementen coördinator:

Dennis Van Den Langenberg

Putakkerstraat 8

2290 Vorselaar T: +32 496 20 54 72

of mail deze geveens naar evenementen@bocc.be

of online inschrijven via www.bocc.be

Standaard inschrijvingsformulier voor treffens
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Waar kan je zoal naartoe als je speciaal materiaal zoekt:

Voor alle soorten en modellen 
rubbers en dichtingen:
Leon Smet
Frans Beirenslaan 305
2150 Borsbeek
Tel. 03 232 75 01
www.leonsmet.be - info@leonsmet.be
Op vertoon van je lidkaart krijg je er 
zelfs 10% korting!

Voor allerhande oldtimer
onderdelen:

Classic Car Parts

Waversesteenweg
1455 Brussel
Tel.: 02 660 76 99

Een ongelofelijke assistentie als het om het 
onderstel gaat:

RIBA Trailers - Hoeikensstraat 23
2830 Willebroek
Tel.: +32 3 321 70 04 - info@riba.be
www.riba.be

Je kan rubbers, strip e.d. vinden bij:
Geo Vanden Berghe NV - Industrieweg 54 - 
8800 Roeselaere
Tel.: 051 24 24 88
vanden.berghe@pi.be
www.geo-vandenberghe.com

Adres voor SKAI e.d.
BVBA-Carauto - Dhr. R. (de) Cauwe
Hoogstraat 57. - Denderleeuw
Tel 053-667442 - Fax 053-671988

Het OOR
(via Nederlandse Oldtimer 

Caravan Club):

oor@oldtimercaravanclub.nl
Telefoonnummer
(Wytze de Boer):
+31 596 57 14 06

Adres schuur:
Hoofdweg 170 - Wagenborgen 

Nederland
www.oldtimercaravanclub.nl

Voor allerhande ruiten:
Willemsen Camper Service
Vlielandseweg 131 - 2641 KB Pijnacker
Nederland
info@willemsencaravan.nl
Tel.: +31 15 369 57 75

Voor allerhande onderdelen:

WEEK-END Comm. v.a.
Lombardsijdelaan 165
8434 Westende
Tel.: 058 23 64 64

Op zoek naar een voortent of luifel, OP MAAT?

LAMON-VANCRAYNEST 
Ijzeren Bareel 33
8587 Spiere-Helkijn (Spiere)
Telefoon: 056 45 55 84
Telefax: 056 45 77 79

vancraynestlamon@skynet.be
Op vertoon van je lidkaart
krijg je er zelfs korting!

Hofstraat 8, TORHOUT • T: +32 50 21 12 51
buraltorhout@skynet.be • www.bural.be
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Belgian Oldtimer Caravan Club

Belgian Oldtimer Caravan Club
Website:  www.bocc.be

e-mail:  secretariaat@bocc.be
Rekeningnummer: 738-0163387-61

BIC: KREDBEBB
IBAN: BE62 7380 1633 8761 (op naam van BOCC)

Redactie ‘Den Trekker’:
Bart Muylle

Wijnendalemolenstraat 9 - 8820 Torhout
Tel. 050 216 758
redactie@bocc.be

Het volgende clubblaadje verschijnt eind september 2010 Inzendingen voor het volgende clubblaadje moeten toekomen 
bij de redactie, ten laatste op 15 september 2010.

BOCC drukwerk wordt verzorgd door • • • • • BURAL Torhout • • • • • www.bural.be

RARA WAT IS DIT?

Neen het is geen neergestort vliegtuig 

maar een dak van een constructam dat 

ondersteboven ligt.Dit lag op de reeds lang 

gesloten camping “Du vieux chateau” niet 

ver van Tenneville.

Er hingen nog een paar goede raamschar-

nieren aan. Nu niet meer.
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